
 
 

 
 

Petrakerk 
18 mei 2025 
Aanvang dienst: 9.30 uur 

  
Voorganger : ds. Dick ter Horst 
Ouderling : Marieke Schop 
Diaken : Dirk Verkamman 
Organist : Jan van Huizen 
M.m.v. : De Petraband 
Koster : Erwin Volker 
Collecten : 1e  Stichting Hof van Eden - Barendrecht 
   2e Plaatselijk kerkenwerk 
Uitgang       : Stichting Ambulance Wens 

   Collecten via Givt of op rekening nr. NL76 RABO 0344 8224 35 
t.n.v. Protestantse Gemeente Hellevoet. TD 

 
Muziek 
 
Woord van welkom door de ouderling van 
dienst 
 
VAN BUITEN NAAR BINNEN 
(we gaan staan) 
 
Aanvangslied: Hemelhoog 563 
“Vader God, ik vraag mij af” 
 
1 Vader God, ik vraag me af, 
hoe ik ooit heb geleefd 
zonder te weten dat uw vaderhart 
al zolang om mij geeft. 
Maar nu ben ik uw kind, 
nu mag ik wonen in uw huisgezin, 
en ik zal nooit meer eenzaam zijn, 
want, Vader, U bent altijd bij mij. 
 
Refrein: 
 
Heer, ik wil U prijzen. 
Heer, ik wil U prijzen. 
Heer, ik wil U prijzen, 
zolang ik leef. 
Heer, ik wil U prijzen. 
Heer, ik wil U prijzen. 
Heer, ik wil U prijzen, 
zolang ik leef. 
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
(we gaan zitten) 
 
Inleiding op de dienst 
 
 
 

Zingen: Nieuwe Liedboek 98: 1 en 2 
“Zing een nieuw lied voor God de Here” 
 
1 Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
2 Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: Hemelhoog 684 
“Laat uw glorie zien” 
 
1 Laat uw glorie zien 
aan heel de wereld om ons heen. 
Als wij samen U aanbidden, 
dan maakt U ons een. 
Laat uw glorie zien, 
laat alle blijdschap die U brengt 
een getuigenis van hoop zijn 
voor wie U niet kent. 
 

 

 

 



 

 
 
 
Refrein: 
 
Als wij samen U aanbidden 
en vol eerbied voor U staan, 
daalt uw Geest neer in ons midden. 
Raak ons allen aan, 
als wij Jezus’ naam belijden 
als de enige die redt. 
Toon uw majesteit en glorie, 
dat is ons gebed. 
 

2 Laat uw glorie zien, 
dat heel de wereld horen mag 
het lied van Jezus en het kruis, 
waar Hij ons redding bracht. 
Laat uw glorie zien 
aan wie gebroken is en moe, 
dat zij horen hoe U liefdevol 
hun namen roept. 
 
Coda: 
 
Laat uw glorie zien. 
Laat uw glorie zien. 
Laat uw glorie zien. 
Laat uw glorie zien. 
Wij aanbidden U. 
Wij aanbidden U. 
Wij aanbidden U. 
Wij aanbidden U. 
 
ROND HET WOORD 
 
Gebed 
 
Moment met de kinderen 
 
Kinderlied: Bijbel Basics 
“Er is er maar één” 
 
1 Mensen maken oorlog, 
ze vechten met elkaar. 
De beelden op TV die zijn toch echt wel waar. 
Je ziet wat er gebeurd en gelooft je ogen niet. 
Als er iemand met een geweer zomaar op 
een ander schiet. 
 
Refrein:  
 
Er is er maar één, die echt vrede geeft, 
en dat is Jezus, de God die eeuwig leeft. 
Hij geeft zijn liefde die alles overwint, 
en je hart is de plek waar die vrede begint. 
 
 
 
 

 
 
 
Overal soldaten, je leest het in de krant. 
Mensen zijn dood en hun dorp is platgebrand. 
Het is niet te geloven dat zoiets echt bestaat 
maar de reden van oorlog is, dat de één de 
ander haat. 
 
Het lijkt soms heel ver weg, 
maar het is ook heel dichtbij. 
Laatst was er op het plein een heuse 
vechtpartij. 
Twee kind’ren hadden ruzie, het ging echt 
nergens om. 
Nee, al dat schelden en dat slaan, 
dat is echt superdom. 
 
(kinderen gaan naar de kindernevendienst en 
nemen het lichtje mee) 
 
Schriftlezing: Jesaja 11: vers 1-10 
 
Zingen: Hemelhoog 278 
“Het woord van God” 
 
1 Het woord van God brengt goede vruchten 
voort, 
in ieder mens die luistert naar uw woord; 
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht 
het keert niet onvervuld terug. 
 
2 Beproef mijn hart dat voor U openligt; 
niets is verborgen voor uw aangezicht. 
Dat elke stem die U nog tegenstreeft, 
moet zwijgen als U tot mij spreekt. 
 
3 De stem van liefde die in stilte spreekt; 
een woord van wijsheid dat mij richting geeft. 
De Geest die troost en mij in waarheid leidt; 
diep in mijn hart uw woorden schrijft. 
 
4 O levend brood dat al mijn honger stilt, 
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil. 
Dit hemels brood, het mens geworden 
Woord, 
is Christus die ik toebehoor. 
 
Verkondiging: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Zingen: Hemelhoog 227 
“Geloof, hoop en liefde” 
 
1 Blaas met de adem van uw Geest op ons; 
raak ons aan, zodat uw leven komt. 
Geef ons geloof, Heer in uw werk; 
in onze zwakheid betoont U zich sterk. 
 

Pre-chorus: 
 
Laat ons een volk zijn, dat U vreest, 
vol van uw liefde, die wonden geneest. 
Maak ons een leger, sterk in de strijd, 
dat als een eenheid uw komst voorbereidt. 
 
Refrein 1: 
 
Kom, Jezus, kom en raak ons aan. 
Kom, Jezus, kom. 
Kom, Jezus, kom en raak ons aan. 
Kom, Jezus, kom. 
 
2 Stroom met uw levend water door ons 
heen; 
was ons schoon, vernieuw ons hart van 
steen. 
Zie hoe uw lichaam is verdeeld; 
schenk ons uw liefde die sterkt en die heelt. 
 
Refrein 2: 
 
Kom, Jezus, kom en maak ons nieuw. 
Kom, Jezus, kom. 
Kom, Jezus, kom en maak ons nieuw. 
Kom, Jezus, kom. 
 
3 Kom en ontsteek in ons een machtig vuur, 
dat zal branden tot het laatste uur. 
Zie, hoe uw schepping U verwacht; 
maak ons gereed voor uw komst in de nacht. 
 
Refrein 3: 
 
Kom, Jezus, kom wij verwachten U. 
Kom, Jezus, kom. 
Kom, Jezus, kom wij verwachten U. 
Kom, Jezus, kom. 
Kom, Jezus, kom! 
 
VAN BINNEN NAAR BUITEN 
 
Toelichting op de delen van de gaven 
 
 
 
 
 

 
 
 
Collectelied: Samen delen 
“Wij delen de liefde door God ons gegeven” 
 
Wij delen de liefde door God ons gegeven, 
dan bloeien er bloemen in de woestijn, 
omdat we geloven in licht en in leven, 
waarvan onze gaven symbool mogen zijn. 
 
We hebben het immers al eeuwen geweten: 
Wat God ooit begonnen is, maakt Hij ook 
waar. 
Wie leeft van dit wonder, zal niemand 
vergeten, 
dan vier je het leven en dien je elkaar. 
 
Gebeden, stil gebed en Onze Vader 
 
(kinderen komen terug uit de 
kindernevendienst; de oppaskinderen kunnen 
worden opgehaald) 
 
Slotlied: LLO 15 
“Ga maar gerust” 
 

 
 
2 Ga maar gerust, want ik zal met je 
meegaan. 
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt 
opstaan. 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen. 
Ik ben de dag, die schemert in je droom 
 
3 Ga maar gerust, want ik zal met je 
meegaan. 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon, die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
ben ik de hand, die al je tranen wist. 
 



 

 

 

 

Zegen beantwoord met gezongen Amen (3x)  

 

 

LINK Spotify: 

https://open.spotify.com/playlist/7yYIuW0f8U

lH1LagCKelPn?si=f93b39cc09e043e3  

 
QR Code Spotify: 
 

 

https://open.spotify.com/playlist/7yYIuW0f8UlH1LagCKelPn?si=f93b39cc09e043e3
https://open.spotify.com/playlist/7yYIuW0f8UlH1LagCKelPn?si=f93b39cc09e043e3

